


Blaasbloem / Dandelion
Fragiel maar o zo sterk.

Wanneer de Paardenbloem (Dandelion) is uitgebloeid en haar knop heeft gesloten, is de Blaasbloem in 
ontwikkeling. Tientallen teer ogende zaadjes groeien op het bloemhoofdje tot steeltjes met een 
parachute. Eenmaal rijp dan verwaaien ze door de wind en vormen zich tot vele nieuwe 
Paardenbloemen. 

Symbool van de dynamiek van natuur, kracht en fragiliteit van het leven. 
Het is juist daarom dat ik voor de vorm van Blaasbloem heb gekozen om het onzichtbare zichtbaar te 
maken. Het symboliseert en herinnert tevens dat alles en iedereen zijn eigen belangrijke onmisbare 
functie heeft in het leven. 

Ik wil hiermee laten zien dat ook al is de Blaasbloem delicaat, zij een sterke overlevingsdrang heeft, 
zelfs wanneer een enkel zaadje uit de “pas” loopt. Een never-ending cyclus van leven en overleven. 
Een link naar een onzichtbare hersenaandoening is hiermee gelegd.

Er is een stukje van het zaad weggelaten om te suggereren dat er ook in de hersenen een manco is ... 
het onzichtbare ... Het zaadje is zo ontworpen dat de losse steeltjes de visuele symboliek hebben van 
het hersenstelsel en neuronen.

En...wie heeft er nou nooit een wens gedaan na het plukken en blazen tegen deze bol van pluisjes ? 
Bijv: een mooie wens tot het vinden van een remedie tegen een aandoening.

De kleur paars is voor mij DE kleur die kracht aangeeft uit te stijgen boven de uitdagingen van het 
leven en daarbij natuurlijk de huiskleur van de hersenstichting.

Mijn opa lijdt aan vergevorderde ziekte van Parkinson. De symptomen zijn inmiddels goed zichtbaar. 
De remedie tegen deze hersenziekte is helaas nog niet gevonden. 








